feest
van
de
geest

groene hart

Beste geinteresseerden,

Ook dit jaar doe ik mee aan het Feest van de Geest 2018.
Het thema is dit keer “Levensadem”.

Voor deze expositie heb ik speciaal een serie glasobjecten gemaakt met als titel “Ruach”
Ruach is Hebreeuws en duidt in de eerste plaats een luchtbeweging aan.
Dat kan wind zijn, maar ook adem en vervolgens geest.
De Latijnse vorm van dit woord geest het woord is spiritus en het bijbehorende werkwoord dus:
inspireren!

U van harte welkom op deze expositie om te kijken wat mij heeft geinspireerd. Het adres is:

Kapel Weddesteyn (zorgcentrum Careyn)
Utrechtsestraatweg 50
3445 AS Woerden

De kapel is gebouwd in 1959 en was inpandig verbonden met het toenmalige R.K. ziekenhuis
Ope Dei.
Het is gebouwd naar een ontwerp van architect J.J.M. van Halsteren en bevat diverse
interessante kunstwerken.

Het Feest van de Geest is een route waarbij kunst en architectuur wordt verenigd.
Er zijn nog 16 andere locaties in het Groene Hart, meer informatie kunt u vinden op de
website
www.feestvandegeest-groenehart.nl

Ik zou het leuk vinden u een van deze weekenden te ontmoeten...

Hartelijke groet,
Ineke Smienk



N.B. Indien u geen prijs meer stelt over informatie over exposities, wilt u mij dit dan laten weten?



